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Mededelingen 

Bij de kerkdienst 
Zondag 1 September besteden we, uitdrukkelijker dan anders, aandacht aan 
de schepping. Hiermee sluiten we aan bij een wereldwijde beweging van 
kerken. In de voorbereiding stuitte ik op een prachtige fotoreportage van 
National Geographic. Daar werd met 15 foto’s de klimaatcrisis in beeld gebracht 
onder de titel van hoop tot wanhoop. Om ons heen horen en zien we heel 
verschillende reacties op die klimaatcrisis: wanhoop, ontkenning, berusting. 
Heeft christelijke hoop ons hierin iets te bieden? Met als thema ‘eilanden van 
hoop’ willen we ons daarop bezinnen. 
 
Meeleven met elkaar 
Hieronder deel ik een persoonlijk bericht van Theo Scheffer. De afgelopen 
maanden zijn intens geweest en velen van jullie hebben meegeleefd. Daarom 
nu allereerst aandacht voor ons onderlinge meeleven. Dank aan al diegenen die 
trouw kaartjes versturen, aan iemand denken, bidden etc. Het lijkt soms een 
klein gebaar en misschien vind jij/u het moeilijk om de juiste woorden te vinden. 
Weet dan dat het van betekenis is in het leven van diegene die zijn of haar weg 
door een moeitevolle tijd heen zoekt. Bij de pastorale ontmoetingen delen 
sommigen van jullie ook wat het kan betekenen om samen te komen rond rouw 
en verlies. Juist het gesprek met anderen, die weet hebben van de enorme klus 
die rouwen is, kan steun geven. Zeker wanneer de omgeving lijkt verder te gaan 
en jij/u zo geen antwoord hebt op hoe dat moet: doorleven. Daarom graag jullie 
aandacht voor de kopij van de Open Hof in het nieuwste kerkblad. Hierin wordt 
alvast iets vertelt over de op te starten rouwgroep vanuit de PGV, ditmaal vanuit 
wijkgemeente de Open Hof. Van harte aanbevolen ter overweging,  
ds. Loeki van der Laan 
 
Met dankbaarheid wil ik met jullie delen, dat de artsen de eerdere diagnose van 
een zeldzame stofwisselingsziekte na grondig onderzoek hebben ingetrokken. 
Dit betekent dat we geen verklaring hebben/ krijgen voor de oorzaak van mijn 
(ernstige) ziekzijn afgelopen periode, maar de artsen verwachten dat het iets 
eenmaligs is geweest. Voor de zekerheid krijg ik de komende jaren nog wel 
controles. Inmiddels voel ik mij ook weer goed. Ik wil iedereen, ook namens Ria, 
bedanken voor alle vormen van warm meeleven. Het heeft ons veel steun 
gegeven.  
Theo Scheffer 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw van Bemmel, Kerkewijk 212. 
  
De diaconale collecte van zondag 1 september a.s. is bestemd voor: 

December is voor veel mensen een 
feestelijke maand.  
Dat niet iedereen volledig in die 
feestvreugde kan delen, is helaas een 
feit. Voor velen is december vooral 

een maand, die benadrukt hoezeer zij aan de zijlijn staan. Mooi dat er mensen 
zijn die omzien naar diegenen die het minder hebben getroffen. Een van de 
organisaties die er juist in de decembermaand voor anderen wil zijn, is stichting 
NN. 'NN' staat voor 'nomen nescio', ofwel: de naam onbekend. 
Doelstelling 
Stichting NN verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar voedselpakketten 
aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een groot 
aantal mensen en gezinnen, die met zeer bescheiden middelen moeten zien 
rond te komen. Onze stichting doet haar werk in absolute anonimiteit en met 
grote zorgvuldigheid i.v.m. de privacy van betrokkenen. De adressen worden, 
met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente 
Veenendaal, (charitatieve) instellingen en de diaconieën van de verschillende 
kerken, welke bekend zijn met de doelgroep van de stichting. Particulieren 
kunnen om organisatorische redenen geen namen doorgeven. 
Giften Dankzij de giften van bedrijven, kerken en particulieren, kan stichting NN 
elk jaar weer honderden levensmiddelenpakketten uitdelen.  
Meehelpen 
Het is heel belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt om de gezinnen te kunnen 
verrassen! 
Dus draag bij aan de collecte op zondag 1 september a.s. 
Of maak uw bijdrage over naar NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. stichting NN in 
Veenendaal. 

Vakantie 
Na een goede start en kennismaking met veel gemeenteleden ben ik de 
komende weken op vakantie. Maandag 16 september hoop ik weer te gaan 
starten. Als er iets is: neem contact op met uw contactpersoon. 
Met vriendelijke groet,  
Alette van de Lagemaat 
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AANMELDEN op de website www.petrakerk.nl/startweekend 
of met de formulieren in de hal van de kerk 

 

http://www.petrakerk.nl/startweekend


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Zaterdag 7 september: 
organiseert Stichting Leergeld Veenendaal in samenwerking met Reinaerde en 

de ANWB het Kinderfietsenplan “Geen kind achterop”. Voor kinderen is een 

eigen fiets noodzakelijk om mee te kunnen doen. In overleg met de diaconie van 

de Petrakerk, zal er tijdens de startzaterdag van 10.00-12.00 uur ook een 

fietsinleverpunt zijn bij de Petrakerk. Het inleverpunt is te herkennen aan de 

beachflag van Leergeld en wordt bemand door 2 vrijwilligers van deze stichting. 

Heeft u een ongebruikte kinderfiets of een gewone fiets in uw schuur staan 

die u niet meer gebruikt? Zou u dan willen overwegen om die aan Leergeld 

te doneren? De dagbesteding van Reinaerde maakt de fietsen ALS NIEUW 

en Leergeld zorgt vervolgens weer dat de opgeknapte fiets op de juiste 

plek terecht komt: bij een kind dat nu geen eigen fiets heeft. 

https://www.derijnpost.nl/lokaal/lokaal/1045733/geen-kind-achterop-leergeld-
veenendaal-zorgt-samen-met-reinaerde-voor-een-eigen-fiets-voor-ieder-kind-  
 
Nieuw seizoen ‘Samen zingen op zondagavond’ 

 
Volgende week zondag, 8 september, start er een 
nieuw seizoen van ‘Samen zingen op 
zondagavond’ in De Open Hof. Met velen uit 
Veenendaal en omstreken zingen we weer 
prachtige liederen tot eer van God. Doet u, doe jij 
ook mee? Je bent van harte welkom! De 
zangavond begint om 19.30 uur en ds. Rob van de 
Wetering spreekt deze keer de verbindende 
woorden.  
 

Kijkcijfers zondag 25 augustus 2024 
Direct: 90 Opname: 87 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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